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30 mei | Christenen moeten voorwaarts en opwaarts gaan 

'En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds, En den nieuwen mens 
aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.’  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 							         (Efeze 4: 23,24) 

Verkeerde gewoontes moeten overwonnen worden. Goede gewoontes moeten worden 
gevormd. Geoefend door de grootste Leraar, Die de wereld ooit gekend heeft, moeten 
Christenen voorwaarts en opwaarts gaan tot volmaaktheid. Dit is Gods opdracht, en niemand 
moet zeggen: dat kan ik niet. In plaats daarvan dient hij te zeggen: God eist van mij dat ik 
volmaakt ben, en Hij zal mij de kracht geven om alles wat tussen mij en de volmaaktheid in 
staat te overwinnen. Hij is de Bron van alle wijsheid, alle kracht. … 
Christenen moeten lichtdragers zijn, en tegen ieder met wie zij in contact komen zeggen: 
"Zie, het Lam Gods, Dat de zonden der wereld wegneemt." (Johannes 1: 29) Zij moeten 
voorbeeldig in vroomheid zijn, en getuige van Christus in woord, in geest, en in handelen. 
Hun handelen moet een kopie zijn van het handelen van de Heiland. En zo moeten zij de 
superioriteit laten zien van de beginselen van Christus boven de beginselen van de wereld. Zij 
moeten op een hoger niveau functioneren dan zij die geen Christen zijn. Zij moeten de 
veredelende invloed van het Evangelie op elk moment van het leven laten doordringen. Hun 
zuiverheid en bruikbaarheid moeten een lichtbron voor anderen zijn. De wereld heeft 
maatstaven aangelegd, die aan de neigingen van een niet geheiligd hart tegemoet komen. 
Maar dat zijn niet de maatstaven van hen die Christus liefhebben. De Verlosser heeft hen uit 
de wereld gekozen, en heeft hen Zijn zondeloze leven als maatstaf nagelaten. Hij wil dat zij 
boven alle goedkope woorden en daden uitrijzen. ... ‘Daarom opschortende de lendenen uws 
verstands, en nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade, die u toegebracht wordt in de 
openbaring van Jezus Christus, ... Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt 
ook gij zelven heilig in al uw wandel; daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben 
heilig.’ (1 Petrus 1:13, 15-16) 
Deze woorden moet u geloven en in praktijk brengen. Christenen moeten superieur zijn in 
wijsheid, in kennis en in vaardigheden, omdat zij in God en Zijn macht geloven. De Heere 
verlangt van hen, dat zij de hoogste sport van de ladder bereiken, zodat zij Hem kunnen 
verheerlijken. Hij heeft een schatkamer vol wijsheid, waaruit zij mogen putten. … 
De oprechte christen verkrijgt ervaring die heiligheid met zich mee brengt. Het licht van de 
Waarheid verlicht zijn begripsvermogen. Een stroom van liefde voor zijn Verlosser neemt de 
wolk weg, die zich tussen zijn ziel en God had geplaatst. De wil van God: zuiver, verheven 
en heilig, wordt tot zijn wil. Zijn gelaat vertoont het licht van de hemel. Zijn lichaam is een 
geschikte tempel voor de Heilige Geest. Heiligheid siert zijn karakter. God kan gemeenschap 
met hem hebben, want ziel en lichaam zijn in harmonie met de beginselen van de hemel. - 
Signs of the Times, 17 juli 1901. 

           ZIJN Boodschap    -     zijnboodschap@gmail.com    -   www.zijnboodschap.nl          1



                                                                                            
	                     Uit het dagboek Christus Weerspiegelen  30 en 31 mei             Versie 1.0  
	           ‘Christus weerspiegelen door het ontwikkelen van lichaam en geest’ 

31 mei | De Tempel van God 

‘En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven, niet meer zichzelven zouden leven, 
maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is.’                                  (2 Korinthe 5: 15) 

De mens is een werkstuk van God, Zijn meesterwerk, geschapen voor een hoog en heilig 
doel. God wil op elk deel van de menselijke tabernakel Zijn wet schrijven. Elke spier en 
zenuw, elke verstandelijke en lichamelijke gave dient zuiver gehouden te worden. God wil, 
dat ons lichaam een tempel voor de Heilige Geest is. Wat een plechtige verantwoordelijkheid 
rust er dan op ons. Wanneer wij ons lichaam verontreinigen, doen wij niet alleen onszelf 
kwaad, maar ook vele anderen. ... 
Christus is gestorven, opdat het zedelijk beeld van God in de mensheid hersteld kon worden, 
dat mensen deel konden krijgen aan de Goddelijke natuur, ‘ontvloden het verderf, dat in de 
wereld is door de begeerlijkheid.’ (zie 2 Petrus 1: 4) Wij mogen onze krachten niet gebruiken 
tot bevrediging van zelfzuchtig genot; want al onze vermogens behoren Hem en moeten tot 
Zijn eer gebruikt worden. ... 
De menselijke woning, Gods bouwwerk, vraagt om nauwgezette en waakzame verzorging. 
Wij mogen met David uitroepen: ‘ik ben wonderbaarlijk gemaakt.' (zie Psalm 139:14) Het 
werkstuk van God moet in stand gehouden worden, zodat de hemel in ons gevallen geslacht 
kan zien, dat mensen tempels van de levende God zijn. De volmaking van ons karakter, die 
God eist, is het geschikt maken van ons hele wezen tot tempel waarin de Heilige Geest kan 
wonen. De Heere verlangt van ons, dat wij Hem met ons hele wezen dienen. Hij verlangt dat 
mensen alles zullen worden, wat Hij voor hen mogelijk heeft gemaakt. Het is niet genoeg, 
wanneer alleen bepaalde delen van het menselijk organisme gebruikt worden. Alle delen 
moeten worden ingeschakeld, want anders mankeert er iets aan het dienen. ... 
Het lichamelijk leven dient zorgvuldig te worden opgevoed, opgekweekt en ontwikkeld, 
zodat de Goddelijke natuur via mannen en vrouwen in haar volheid geopenbaard kan worden. 
God verwacht, dat mensen het verstand, dat Hij hun gegeven heeft, zullen gebruiken. Hij 
verwacht dat zij al hun verstandelijke vermogens voor Hem zullen gebruiken. Zij moeten hun 
geweten die voornaamste plaats geven, die haar is toebedeeld. Onze verstandelijke en 
lichamelijke vermogens moeten, samen met onze gevoelens, zó worden ontwikkeld, dat zij de 
hoogste graad van doeltreffendheid kunnen bereiken. Zo wordt Christus aan de wereld 
voorgesteld. ... 
Zou God er blij mee zijn, wanneer ook maar één van de organen of gaven, die Hij aan de 
mens gegeven heeft, wordt verwaarloosd, misbruikt, of beroofd van de hoogst mogelijke ge-
zondheid en doeltreffendheid? Ontwikkel dan de gaven van het geloof. Wees moedig, en 
overwin elke gewoonte die de tempel van onze ziel schendt. Wij zijn volkomen van God af-
hankelijk en ons geloof wordt sterker door te geloven, ook al zien we Gods bedoeling niet in 
hoe Hij met ons handelt, of overzien we de gevolgen van dit handelen niet. Het geloof wijst 
voorwaarts en opwaarts naar de dingen die komen, en grijpt zich vast aan de enige Macht, 
Die ons volmaakt in Hem kan maken. - Review & Herald, 6 november 1900.
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