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De geest van onafhankelijkheid

Voordat ik Australi€ verliet, en sedert ik in dit land gekomen ben, is mij te verstaan
gegeven, dat er een groot werk in Amerika te doen is. Zij, die bij de aanvang het werk deden,
zijn weggenomen. Slechts weinigen van de pioniers zijn nu nog met ons. Vele zware lasten,
die voorheen door mannen werden gedragen, die een lange ervaring hadden, rusten thans op
de jongere mannen.

Dit overdragen van verantwoordelijkheden op arbeiders, wiens ervaring min of meer
beperkt is, gaat gepaard aan gevaren, waarvoor wij op onze hoede moeten zijn. De wereld is
vervuld van strijd om de oppermacht in handen te krijgen. De geest om zich af te scheiden
van zijn medearbeiders, de geest van het verbreken van de organisatie, is zelfs in de lucht,
die wij inademen. Alle pogingen om de orde te herstellen worden door sommigen gevaarlijk
geacht, als een beperking van persoonlijke vrijheid, en derhalve te vrezen als pauselijke
overheersing. Deze bedrogen zielen, achten het een deugd, zich te beroemen op hun vrijheid
en onathankelijkheid in denken en handelen. Zij verklaren dat zij niets aannemen willen,
omdat een mens het zegt; dat zij aan geen mens verantwoording verschuldigd zijn. Ik werd
erop gewezen dat satan, er in het bijzonder naar streeft, de mensen te laten gevoelen dat het
Gode welbehaaglijk is, wanneer zij hun eigen gedragslijn kiezen, onafhankelijk van de raad
van hun broeders.

Hierin ligt groot gevaar voor de bloei van ons werk. Wij moeten met omzichtigheid
te werk gaan, verstandig en in overeenstemming met het oordeel van godvrezende
raadslieden; want alleen op deze wijze van doen ligt onze veiligheid en onze kracht. Anders
kan God niet met ons, en door ons werken.

O, hoe zou satan zich verheugen, wanneer hij, in zijn pogingen om zich onder deze
mensen binnen te dringen, kon slagen, en het werk te ontregelen in een tijd waarin een
degelijke organisatie van het grootste belang is, en de grootste kracht zal zijn om wetteloze
opstand te weren, en eisen, die niet op het Woord van God berusten, te weerleggen! Wij
moeten de koorden gelijk trekken, opdat het stelsel van organisatie en orde hetwelk door
verstandige, voorzichtige arbeid opgebouwd is, niet afgebroken wordt. Er moet geen vrijheid
verleend worden aan onordelijke elementen, die het werk in deze tijd willen beheren.

Sommigen. hebben de gedachte uitgesproken, dat ieder kind van God, nu wij het
einde van de tijd naderen, onathankelijk van enige godsdienstige organisatie handelen zal.
Maar mij is door de Heere getoond, dat er in dit werk niet zo iets als onafhankelijkheid van
iedereen, bestaat. De sterren des hemels staan allen onder één wet, de één oefent invloed uit
op de ander om Gods wil te doen, en zij onderwerpen hun gezamenlijke gehoorzaamheid aan
de wet, die hun bewegingen bestuurt. En om het werk des Heeren op gezonde en solide wijze
te doen voortgaan, moet Zijn volk onderling verbonden zijn.

De krampachtige, ongestadige bewegingen van sommigen, die zich christenen
noemen, laten zich goed vergelijken met het werk van sterke, maar ongetrainde paarden.
Wanneer het ene vooruit trekt, rent het andere achteruit; en op de stem van hun meester
springt het ene paard vooruit, terwijl het andere stokstijf blijft staan.
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Wanneer mensen niet eenparig willen werken in het grote en grootste werk voor deze
tijd, zal er verwarring ontstaan. Het is geen goed teken, wanneer mensen weigeren zich met
de broeders te verenigen, en verkiezen alleen te handelen. Laten de arbeiders de broeders in
vertrouwen nemen, die vrij zijn om elke afwijking van de juiste principes aan te geven.
Wanneer de mensen het juk van Christus dragen, kunnen zij zich niet van elkander scheiden;
zij zullen samen met Christus optrekken.

Sommige werkers trekken met alle kracht die hun door God geschonken is; maar zij
hebben nog niet geleerd, dat zij niet alleen moeten trekken. In plaats van alleen te blijven
staan, moesten zij in eensgezindheid met hun medearbeiders, trekken. Tenzij zij dit doen, zal
hun arbeid op de verkeerde tijd en op de verkeerde wijze, tot handelen leiden. Zij zullen
menigmaal het tegenovergestelde doen van hetgeen God gedaan wil hebben, en op die wijze
is hun werk volkomen mislukt.

Eenheid in verscheidenheid

Aan de andere kant moeten de leiders onder Gods volk zich hoeden voor het gevaar
de methoden te veroordelen van de individuele arbeiders, die door de Heere geleid worden
tot het doen van een speciaal werk, waartoe slechts weinigen geschikt zijn. Laten de broeders
in verantwoordelijke posities voorzichtig zijn met het bekritiseren van ondernemingen, die
niet in volkomen overeenstemming zijn met hun wijze van werken. Laat hen nooit
veronderstellen, dat ieder plan hun eigen persoonlijkheid moet afspiegelen. Laat hen niet
vrezen, in de methoden van anderen vertrouwen te stellen, want door hun vertrouwen aan
een medebroeder te onthouden, die in nederigheid en met toegewijde ijver een speciaal werk
doet op de wijze die God aangewezen heeft, houden zij de voortgang van de zaak des Heeren
tegen.

God kan en zal ook hen gebruiken, die geen degelijke opvoeding in een
opleidingsschool gehad hebben. Twijfel aan Zijn kracht om dit te doen, is openbaar
ongeloof; het is beperking van de alvermogende macht van Hem, bij Wie niets onmogelijk
is. O, dat er minder van deze onnodige, wantrouwende voorzichtigheid mocht zijn! Op deze
wijze laat men zoveel krachten van de gemeente ongebruikt; en men verspert de weg, zodat
de Heilige Geest de mensen niet kan gebruiken en houdt diegenen werkeloos, die gewillig en
begerig zijn om te werken, volgens de wijze van Christus; men ontneemt velen de moed om
het werk in te gaan, die bekwame arbeiders Gods zouden kunnen zijn, indien hun een juiste
kans gegeven werd.

Voor de profeet scheen het rad in het midden van een rad, en de verschijning van
levende wezens in verband daarmede, alles ingewikkeld en onverklaarbaar. Maar de hand
der Oneindige Wijsheid is onder de raderen te zien, en volmaakte orde is het gevolg van de
werking ervan. leder rad werkt, bestuurd door de hand van God, in volkomen
overeenstemming met ieder ander rad. Mij is getoond dat menselijke werktuigen geneigd
zijn te veel macht te krijgen, en het werk zelf te besturen. Zij laten de Heere God, de
machtige Werker, te veel buiten hun methoden en plannen, en vertrouwen Hem niet alles toe,
wat de voortgang van het werk betreft. Niemand moet zich een ogenblik verbeelden. dat hij
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bij machte is, om die dingen te besturen, die de grote IK BEN toebehoren. God bereidt in
zijn voorzienigheid een weg, zodat het werk door menselijke werkkrachten kan verricht
worden. Laat ieder mens dan op de post staan, waar zijn plicht hem roept, om zijn deel van
het werk voor deze tijd te doen, en te bedenken dat God zijn leermeester is.

De Generale Conferentie

De Heere heeft mij, menigmaal te verstaan gegeven dat geen oordeel van een mens
onderworpen mag worden aan het oordeel van enig ander mens. Nooit moet het verstand van
¢én mens, of het verstand van enige mensen, als voldoende in wijsheid en kracht beschouwd
worden om het werk te besturen en te zeggen, welke plannen uitgevoerd moeten worden.
Maar wanneer de Generale Conferentie het oordeel van de broeders, samengekomen uit alle
delen van het arbeidsveld, wordt uitgesproken, moet een persoonlijke onafhankelijkheid en
privé oordeel niet stijfhoofdig gehandhaafd, maar opgegeven worden. Een arbeider moet de
hardnekkige handhaving van zijn onathankelijke positie, tegen het besluit van de Generale
Conferentie in, nimmer als een deugd beschouwen.

Bij zekere gelegenheden toen een klein aantal mannen, aan wie in de naam van het Generale
Conferentie Bestuur het werk was toevertrouwd, trachtten onverstandige plannen uit te
voeren, en Gods werk te beperken, heb ik gezegd, dat ik de stem van de Generale
Conferentie, vertegenwoordigd door deze weinige mannen, niet langer als de stem van God
beschouwen kon beschouwen. Maar dit betekent niet, dat de besluiten van de Generale
Conferentie, bestaande uit een samenkomst van naar behoren aangestelde, representatieve
mannen uit alle delen van het veld, niet gerespecteerd moet worden. God heeft verordineerd,
dat de vertegenwoordigers van Zijn gemeente, uit alle delen van de wereld autoriteit en
invloed zullen hebben, wanneer zij in de Generale Conferentie samen vergaderd zijn. De
dwaling, welke sommigen gevaar lopen te begaan, is aan het verstand en oordeel van één
man of een kleine groep mannen, de volle mate van gezag en invloed te verlenen, die God
gelegd heeft op Zijn gemeente, door het oordeel en de stem van de Generale Conferentie, die
vergaderen om plannen te beramen tot welzijn en vooruitgang van Zijn werk.

Wanneer deze macht, die God in de gemeente geplaatst heeft, geheel en al aan één
man wordt geschonken, en hij met gezag bekleed wordt om een oordeel te vormen over
anderen, dan wordt de ware orde van de Bijbel gewijzigd. Satans inwerking op de geest van
zo'n man zou uiterst geslepen zijn, en soms bijna allesoverheersend; want de vijand zou
hopen, dat hij door middel van deze geest gemeente toeschrijven, wat wij geneigd zijn aan
¢én man of een klein aantal mannen te geven.
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